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POLITIEKE SOLDATEN VANDAAG 
  
Het NEUE FRONT - zo noemen we ook onze "Informatiebrief over de toestand 
van de beweging", die sinds het verbod maandelijks verschijnt en de innerlijke 
samenhang van onze Gesinnungsgemeinschaft waarborgt en documenteert. Onze 
kameraden hebben zich verenigd in tientallen lezerskringen van het NEUE 
FRONT in de hele BRD en zelfs in Ostmark. Geen enkele organisatorische band 
heeft ons verenigd sinds het verbod van ANS/NA, omdat we niet wilden 
terugkeren naar de ondergrondse met onze verboden kracht. In elk geval was het 
de bedoeling dat ANS/NA naar de achtergrond zou verdwijnen en slechts de 
militante ruggengraat van de beweging als geheel zou vormen, zoals essentieel is 
voor de Sturm-Abteilung. Het verbod moest echter verschijnen als een test om te 
zien of, zelfs zonder een strak georganiseerde kracht op de achtergrond, onze 
gemeenschap al stevig genoeg was om te overleven als een pure 
ideeëngemeenschap - alleen bijeengehouden door een gemeenschappelijk begrip 
van programma, strategie en tactiek. De maanden sinds het verbod hebben dat op 
indrukwekkende wijze aangetoond. Onze Gesinnungsgemeinschaft heeft niet 
alleen overleefd - nee, vandaag de dag is het DE nationaalsocialistische beweging 
bij uitstek, erfgenaam van de historische traditie van de NSDAP en SA en van al 
die inspanningen en inspanningen sinds 1945. 
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In onze gelederen stonden en staan:  
 
 Oude strijders van de NSDAP en haar onderafdelingen ook, maar ook de laatste 
getrouwen van de SRP en nationaalsocialisten die hun geloof in de DRP en de 
NPD hebben behouden. Bij ons zijn mannen van de BDNS en Vrienden van de 
NSDAP, de Ordedienst van de NPD, Aktion WIDERSTAND en de ANR, 
voormalige strijders van het Europese Bevrijdingsfront en actieve leden van de 
NSDAP/AO. Sommige van onze jonge kameraden zijn voortgekomen uit de 
levensstijl van nationale jeugdallianties, maar zijn ook getekend door de strijd en 
het falen van de Volkssozialistische Bewegung en de Wehrsportgruppe Hoffmann. 
Vrienden en supporters zijn mannen zoals onze ereleden Ridderkruis ontvanger 
Otto Riehs en de laatste propaganda chef in het zuiden van het Derde Rijk, Willi 
Krämer. Generaal-majoor Remer, die ooit de reactionaire putsch tegen de Führer 
neersloeg, toen leider van de SRP was en in de zomer van 1984 op een van onze 
bijeenkomsten ter gelegenheid van de verjaardag van 20 juli meer dan honderd 
van onze kameraden toesprak, is trots op deze militante, politieke jeugd! 
  
WIJ ZIJN DE ERFGENAMEN - WIJ ZIJN DE BEWEGING VANDAAG! 
  
Deze denkgemeenschap is nu dus veel meer dan een nieuwe SA, maar ze is alleen 
levensvatbaar als haar jonge strijders de traditie en geest van de Sturm-Abteilung 
blijven belijden en ernaar leven. Wat de toekomst brengt, blijft onzeker. Maar zelfs 
als er moeilijke dagen en crises komen, kan wat er is gebeurd en bereikt niet 
worden uitgewist! Steeds weer kan en zal onze gemeenschap zich vanuit deze 
levenshouding vernieuwen, samenkomen en kracht putten uit deze traditie.  
 
 Daarbij werden de negen aspecten van de traditie van de SA niet dogmatisch 
vastgelegd en vanaf het begin aan onze troep opgelegd. Het begon met het besef 
dat het nationaalsocialisme alleen weer succesvol kan zijn als de 
nationaalsocialistische beweging herboren wordt - "NATIONAAL 
SOCIALISTEN Horen thuis in een NATIONAAL SOCIALISTISCHE 
ORGANISATIE!". 
 
  Deze beslissende basis van ons werk hadden we gemeen met de NSDAP/AO. 
Maar terwijl zij werkten aan een wedergeboorte in de propagandistische 
ondergrondse met cellen die opereerden vanuit de illegaliteit, besloten wij te 
vechten in de traditie van de SA. Van deze aanvulling op het oorspronkelijke 
concept hebben we in een lang proces van rijping en door vele fouten en bittere 
verliezen en tegenslagen geleerd wat dit vandaag de dag concreet betekent. Uit de 
ervaring van deze ononderbroken strijd, nu acht jaar oud, en het uiteindelijke 
eerste duidelijke succes op weg naar de wedergeboorte, hebben we die negen 
beschreven aspecten van de SA-traditie herkend en ons duidelijk gemaakt tegen de 
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achtergrond van de geschiedenis van de historische SA.  
 
 Vandaag ben ik er zeker van dat het verdere succes van onze strijd afhangt van het 
feit of onze jonge activisten - vooral zij die de voorbije jaren niet zelf hebben 
meegemaakt en nieuw voor ons zijn - ook tot politieke soldaten zoals wij zullen 
rijpen en deze traditie van politiek soldaat zijn zullen begrijpen en in hun leven 
zullen realiseren op de manier die wij intussen hebben geleerd. Politiek soldaat 
zijn vandaag de dag - dat kan dus alleen het antwoord zijn op de vraag hoe de 
negen beschreven aspecten van deze traditie zich in de geschiedenis van onze 
nieuwe SA hebben bewezen en in de toekomst moeten worden toegepast en 
gerealiseerd: 
  
Revolutionaire Bond van Soldaten 

Kern van een politiek geconsolideerd revolutionair volksleger 

Sturm-Abteilung van de NSDAP 

Afwijzing van gewapende subversie 

Onverwoestbare gemeenschap van gedachten 

Werken via het doorleefde voorbeeld van de SA-geest 

Strijd tegen dogmatisme 

Geen criminele organisatie 

  
Toen het in 1977 in Hamburg begon, was er daar al een stabiele groep 
nationaalsocialisten van enkele tientallen mensen. Het was echter geen echte 
organisatie: mensen behoorden tot een van de nationale verenigingen, kenden 
elkaar en de jonge activisten deden af en toe illegale nachtelijke 
propagandamissies in het kader van de NSDAP/AO of op eigen houtje. Onze SA-
storm organiseerde eind 1977 echter slechts tien leden - enerzijds omdat de 
meesten nog niet begrepen waarom ze een groter risico moesten nemen in plaats 
van gewoon door te gaan; anderzijds omdat we streng selecteerden en niet 
iedereen aannamen. Natuurlijk waren onze SA'ers van het eerste uur allemaal 
bewuste en gevestigde jonge nationaalsocialisten, maar dat was niet wat hen van 
de anderen onderscheidde. Het verschil tussen ons en de rest van de Hamburgse 
nationaalsocialisten lag in hun levenshouding: onze mannen waren bereid te 
breken met het retorische pseudoradicalisme, terwijl ze een burgerlijke 
levenshouding en officiële burgerlijke vormen van politiek handhaafden - ze 
waren bereid echte revolutionairen te worden en daarvoor opoffering en 
vervolging te accepteren. En ze kwamen allemaal uit Bundeswehr- of 
Wehrsportgruppen, de Hamburgse JN, die bewust in de traditie van de OD stond, 
of de Wiking-jongeren, waarvan de ouderen in Noord-Duitsland destijds sterk 
beïnvloed waren door de NSDAP/AO. De eerste lijn van traditie naar de SA 
ontstond dus heel toevallig uit de houding en levensgeschiedenis van de feitelijke 
revolutionairen uit de Hamburgse NS-scene. Zonder dat dit bevolen of gepredikt 
hoefde te worden, waren we vanaf het allereerste begin een REVOLUTIONAIRE 
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BUND VAN SOLDIERLY PRACTITIONED MEN. 
  
Dit was de belangrijkste voorwaarde voor ons succes en ons voortbestaan als 
gemeenschap. In deze geest hebben we toen bewust de jonge mensen opgeleid die 
zich nieuw bij ons aansloten en die niet langer de school van JN of WJ hadden 
doorlopen, maar rechtstreeks van de straat voor ons gewonnen werden. Vandaag 
de dag komen er maar een paar uit de oude nationale verenigingen - de meeste 
nieuwe kameraden komen rechtstreeks uit het volk. Aan de ene kant is dit een zeer 
hoopvol teken, omdat het bewijst dat we het nationale getto hebben doorbroken en 
dus hoop kan geven op een toekomstige massabasis. Maar het is ook een 
probleem, omdat een tegelijkertijd revolutionaire en militaire levenshouding voor 
jongeren in de BRD niet vanzelfsprekend is - in tegenstelling tot voor de 
teruggekeerde frontstrijders van de Eerste Wereldoorlog en hun jeugdige 
bewonderaars in de historische SA. Daarom mogen we onze geest en stijl nooit 
opofferen aan een aanpassing aan of een compromis met het burgerlijke systeem - 
met ons moeten ook de jonge nationaalsocialisten worden opgeleid tot politieke 
soldaten in de toekomst. Dit is de ruggengraat van onze Gesinnungsgemeinschaft 
en van de hele NS-beweging van de nieuwe generatie. Zonder deze levenshouding 
zouden we terugvallen in de lange nacht van politieke onbeduidendheid! 
  
Volgens het principe "nationaal-socialisten horen thuis in een nationaal-
socialistische organisatie" beperken wij ons, in tegenstelling tot de nationale 
jeugdverenigingen aan wier levenshouding wij zoveel te danken hebben, niet tot 
het behoren tot of het opbouwen van elke gemeenschap die een algemene 
nationaal-politieke belijdenis combineert met een krijgshaftige levenshouding. 
Volgens het principe "Wij verzamelen niet alle nationaal-socialisten, maar alleen 
degenen die bereid zijn te gehoorzamen!" hebben wij, in tegenstelling tot onze 
voorgangers in de NS Kampfgruppen van begin jaren '70, ook niet zomaar een NS
-groep opgericht: vanaf het allereerste begin en heel bewust hebben wij een 
STURM-ABTEILUNG DER NSDAP opgericht. We kozen deze traditionele 
benaming niet uit onpolitieke nostalgie, maar om te laten zien dat we alleen in de 
heroprichting van de NSDAP een veelbelovende manier zagen om het 
nationaalsocialisme aan een stralende wedergeboorte te helpen. Tegelijkertijd, 
door onszelf ondergeschikt te maken aan de NSDAP/AO, documenteerden we ook 
dat deze nieuwe NSDAP nog niet opnieuw bestond en dat ze niet voortijdig en 
overhaast kon worden opgericht. 
  
In tegenstelling tot de ondergrondse cellen van de NSDAP/AO geloofden wij 
echter dat niet alleen de propagandistische ondergrondse strijd (misschien zelfs 
niet voornamelijk) deze wedergeboorte mogelijk zou maken, maar vooral de open 
en politieke strijd in de gelederen van een nieuwe SA, waardoor enerzijds een 
organisatorische kern voor de gewenste nieuwe fundering van de partij zou 
ontstaan en anderzijds het politieke klimaat zodanig beïnvloed en veranderd zou 
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kunnen worden dat deze nieuwe fundering politiek mogelijk en zinvol zou 
worden. Onze weg sindsdien heeft laten zien dat we gelijk hadden in deze 
overwegingen:  
 
Alleen een nieuwe SA kan leiden tot de heroprichting van de 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij! We hebben goede vooruitgang 
geboekt in deze acht jaar.  
 
Een probleem waarover we pas in de loop van de tijd een duidelijk standpunt 
innamen, was de kwestie van de rechtvaardiging en de betekenis van gewapende 
verzetsacties. Er was nooit enige twijfel in ons hoofd over de morele 
rechtvaardiging van de "Weerwolf" en de voortdurende vervolging en 
onderdrukking bracht onze kameraden voortdurend in de verleiding om de "echte" 
ondergrondse in te gaan. Sommigen - waaronder mijn eerste plaatsvervanger in de 
SA Storm - sloegen dit verkeerde pad in en faalden. Al met al realiseerden we ons 
dat we door dit te doen alleen maar in een val liepen voor het heersende systeem, 
en we worstelden ons door tot een duidelijke AFWIJZING VAN DE 
WAPENVERENIGING. De lessen van 9 november 1923 eisen dat we deze 
houding handhaven! 
  
Vanaf het begin hebben we als overtuigde revolutionairen de weg van berustende 
aanpassing aan het burgerlijke systeem strikt afgewezen; na bittere ervaringen 
leerden we de verleiding tot gewapend verzet te beschouwen als een valstrik van 
het heersende systeem; maar het vasthoudende, geduldige kleinschalige werk in de 
propagandistische ondergrondse en binnen het kader van de ondergrondse cellen 
van de NSDAP/AO leek te weinig en te ontoereikend voor ons militant-soldaat 
gevoel voor leven en gemeenschap. Dus was er voor ons, onvermijdelijk en 
vanzelfsprekend, maar één weg naar politieke effectiviteit: volgens het voorbeeld 
van de eerste gevechtsperiode, WERKEN DOOR HET VOORBEELD VAN DE 
SA-GEEST!  
 
 Het feit dat wij, ongeacht vervolging, intimidatie en alle problemen die daarmee 
samenhingen, ongeacht lijden en opoffering, ondanks processen en gevangenschap 
omwille van onze opvattingen, onszelf beleden als nationaalsocialisten en zelfs in 
uitzichtloze situaties bleven vechten; dat wij ons op elk moment verzetten tegen de 
onderdrukking door het systeem met onze onwankelbare wil om weerstand te 
bieden, dit had een voorbeeld- en rolmodelwerking op steeds weer nieuwe 
jongeren en maakte onze gemeenschap uiteindelijk tot de leidende kracht in de 
nationaalsocialistische beweging van de nieuwe generatie. Zelfs in de donkerste 
jaren van de organisatiegeschiedenis, 1980 - 1982, toen de organisatie uiteenviel 
en "sluimerde", bleef de SNE toch het echte rolmodel en de meest aantrekkelijke 
beweging, wat overduidelijk werd bij de doorbraak van 1983 en waardoor de 
jarenlange onderdrukking van onze beweging en de gevangenneming van haar 
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leiders spectaculair mislukten. De grootste erkenning voor dit werk kregen we 
echter van het systeem door het verbieden van de ANS/NA, waarvan de 
rechtvaardiging luidde: 
  
"De anticonstitutionele activiteiten van de SNE/NA kunnen alleen worden 
gestopt door de vereniging te verbieden. De eerdere veroordelingen van de 
leidende functionarissen van de SNE/NA hebben geen effect gehad op de 
activiteiten en politieke doelstellingen van de SNE/NA. Door de 
veroordelingen hebben de leidende functionarissen van de SNE/NA zich 
alleen maar gesterkt gevoeld in hun afwijzing van de vrije democratische 
basisorde". 
  
Nadat, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken zo mooi had gezegd, de 
veroordelingen "niets hadden bereikt" en daarom onze activiteiten alleen konden 
worden "gestopt" door ze te verbieden, moest blijken dat ook dit een mislukking 
was: we hebben meer dan een dozijn verboden gedocumenteerd in deze 
opmerkingen - geen enkele kon het nationaalsocialisme als idee of levenshouding 
doorbreken en vernietigen. Maar sinds 1945 hebben ze in alle gevallen hun doel 
bereikt, namelijk de vernietiging van de concrete organisatie. Geen enkele 
nationale politieke of nationale revolutionaire organisatie van de naoorlogse 
periode heeft ooit haar verbod overleefd. Alleen onze troep overleefde, net als de 
NSDAP en SA van de strijdperiode en in tegenstelling tot de naoorlogse 
verenigingen, het verbod dankzij haar zelfbegrip als een nationaalsocialistische 
Sturm-Abteilung en dus als een ONVERBETERBARE GEMEENSCHAP! Onze 
gemeenschap overleefde de gevangenneming van AL onze voormalige leiders in 
1980 evenals hun verbod in 1983, daarom kan niets ons meer bang maken. We 
weten het: Onze wil is sterker dan het systeem - zolang we vasthouden aan wat 
ons succes heeft gebracht! 
  
Natuurlijk had onze gemeenschap ook de verplichting om REACTIES TE 
STRIJDEN:  
 
 De reactie confronteerde ons in het begin als een angstige aanpassing van 
"mondige nationaalsocialisten" die de bescherming en camouflage van de 
reactionaire verenigingen van het nationale kamp niet wilden verlaten, en het blijft 
de verleiding om de "comfortabele" en "gemakkelijke" weg van compromis met 
het heersende systeem te nemen. Deze valse weg is het grootste innerlijke gevaar 
voor onze gemeenschap, omdat het "handig" lijkt om lijden, opoffering en 
vervolging te vermijden en toch politieke activiteit toe te staan. Maar deze 
activiteit is dan slechts politieke zelfbevrediging, op een speelplaats van het 
systeem, maar niet langer politieke strijd voor de vrijheid van Duitsland. Met ons 
eerste leidende principe, "nationaal-socialisten horen in een nationaal-
socialistische organisatie", hebben we vanaf het begin een front gevormd tegen de 
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reactie en daar moeten we aan vasthouden. Maar we moeten ook de andere 
verschillende vormen van reactie erkennen en onvermoeibaar hun infiltratie in 
onze ideeënwereld en levenshouding voorkomen en afwenden! 
  
Dezelfde voortdurende waakzaamheid moet worden uitgeoefend in de STRIJD 
TEGEN DOGMATISME - een front dat, zoals hierboven beschreven, onze 
gemeenschap pas laat erkende en overnam - toen de organisatorisch schadelijke 
activiteiten van de "SS-factie" uitgroeiden tot een gevaarlijke crisis. Onze 
gemeenschap mag geen ideologisch sektarisme en afwijking van de partijlijn 
accepteren, noch organisatorische neigingen tot zelfverstaan van onderafdelingen 
en facties, en zeker niet die hypocriete aanspraak op macht door zelfbenoemde 
heren, die typerend is voor dogmatisme in elke vorm en die de kameraadschap in 
onze gelederen vergiftigt en zo de basis van ons bestaan en onze gemeenschap in 
gevaar brengt! 
  
Omdat we uit de illegaliteit komen en veel van onze innerlijke kalmte, kracht en 
soevereiniteit tegenover het systeem en de onderdrukking die het uitoefent 
daaraan te danken hebben, hebben we echter nooit een "cultus van de illegaliteit" 
beleden. Integendeel, sinds de oprichting van de SNE in november 1977, en nog 
meer sinds de mislukking van de oorspronkelijke ondergrondse SA en haar chef-
staf eind 1979, hadden we ingezien dat de echte taak van de politieke soldaten van 
het nationaal-socialisme niet de opbouw van een georganiseerde ondergrondse 
beweging kon zijn, maar veeleer de weg naar het volk, het werk door belijdenis, 
voorbeeld, opoffering en engagement, waardoor voor jonge mensen het nationaal-
socialisme opnieuw kon worden gezien en ervaren, opnieuw een rolmodel kon 
worden. Zo zagen we onze strijd meer en meer als een verplichting om een 
"legale arm" van de nationaalsocialistische beweging te organiseren, zonder 
echter ooit de noodzaak van illegale propaganda, zoals voorgestaan door de 
NSDAP/AO, te ontkennen, omdat het doel hetzelfde is: 
  
De heroprichting van de NSDAP en haar uiteindelijke, hernieuwde 
machtsovername! 
  
Dit alleen al toont aan dat onze toewijding aan legaliteit NIET de erkenning van 
de legitimiteit en bestaansreden van het heersende systeem inhoudt: In onze ogen 
is de West-Duitse staatsstructuur, die voortkwam uit verraad, nederlaag en 
onderwerping aan de wil van de overwinnaars, zelf vanaf het allereerste begin 
illegaal en onwettig - een protectoraat van de VS met een semi-koloniale status. 
Het enige wat we erkennen en realistisch gezien moeten erkennen over dit 
systeem is het feit dat het de facto bestaat: we accepteren dit bestaan niet, maar 
we zijn gedwongen om nota te nemen van het bestaan ervan. Onze bekentenis van 
wettigheid is slechts een uitdrukking van deze erkenning, omdat we met het 
heersende systeem ook kennis hebben genomen van de politieke mogelijkheden 
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om te werken en te vechten voor ons idee als nationaalsocialist in de BRD! 
  
Het gevolg van onze juridische strijd is dus niet aanpassing, maar het gebruik en 
de uitbreiding van vrijheid en, waar dit niet mogelijk is, de bereidheid om het op 
te nemen tegen vervolging en onderdrukking, om door de gevangenissen van 
democraten te gaan om de hypocrisie van de "vrijste staat in de Duitse 
geschiedenis" te ontmaskeren. Zoals reeds vermeld, vonden we onze weg naar de 
legaliteit door de openlijke nazi-propaganda aan de NSDAP/AO over te laten en 
ons te concentreren op de eis tot opheffing van het naziverbod.  
 
 Bovendien hebben we nooit gestreefd naar het herstel van de historische NSDAP, 
maar naar de heroprichting van een NSDAP van de nieuwe generatie en plaatsten 
we ons uiteindelijk duidelijk in de traditie van de SA, die zelf door de 
zegevierende mogendheden was vrijgesproken van het zijn van een "criminele 
organisatie". Dit "vonnis" van de overwinnaars in Neurenberg over het criminele 
karakter van de historische NSDAP, dat door de geallieerden werd gebruikt om 
haar verbod in strijd met het internationale recht te rechtvaardigen, is de basis 
voor de voortzetting van dit verbod tot op de dag van vandaag, hoewel de 
historische NSDAP niet meer bestaat en niet meer kan worden hersteld als gevolg 
van de breuk in de directe lijn van de traditie! 
  
Het verbod van de ANS/NA toonde al aan dat het systeem het masker liet vallen 
en het NS-verbod willekeurig ruimer definieerde dan zelfs het "vonnis" van de 
zegevierende machten toeliet. Dit werd bevestigd toen ik in januari 1985 tot meer 
dan drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld door een rechtbank voor 
staatsveiligheid in Frankfurt, al vanwege de eerder aangehaalde zelfdefinitie van 
de ANS/NA als een legale arm van de nieuwe nazi-beweging in de traditie van de 
SA en de daarop gebaseerde propaganda. Ondanks eerdere vervolging en 
gevangenneming van kameraden, had het beroep op het Neurenbergse "vonnis" 
dat de SA GEEN CRIMINELE ORGANISATIE was, onze organisatie tenminste 
beschermd en een kleine marge gecreëerd voor legale nazi-propaganda. 
  
Het verbod en de uitspraak in Frankfurt hebben dit veranderd. De juridische 
betekenis van deze zelfdefinitie is daarmee afgenomen - als we legaal willen 
blijven werken (en dat willen en moeten we), dan moeten we deze vorm van 
propaganda weer volledig overlaten aan de NSDAP/AO, die daarmee na jaren van 
terughoudendheid weer een sterk toegenomen belang krijgt, terwijl wij ons 
moeten concentreren op de praktische vragen van tactiek en het gebruik van 
concrete problemen. Desondanks zullen er processen tegen onze kameraden 
blijven plaatsvinden en dus blijft het beroep op de vrijspraak belangrijk voor de 
SA: het beschermt op geen enkele manier meer tegen gerechtelijke vervolging, 
maar bereikt nu nog belangrijkere dingen:  
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Het legt duidelijk de willekeur bloot van de staatsrepressie en de hele 
staatsbeschermingsjustitie gericht tegen het nationaal-socialisme! Deze verwijzen 
hun vermeende legitimiteit naar het Neurenberg vonnis van de overwinnaars, 
volgens welke het nationaal-socialisme, belichaamd in de historische NSDAP, van 
criminele aard is, en daarom moet de voortzetting ervan vervolgd worden als een 
misdaad, zelfs in een "vrije democratie". 
  
Zonder dit "oordeel" te erkennen, vergaven we onszelf niets toen we er, in 
overeenstemming met de waarheid, op wezen dat we tot een nieuwe generatie 
behoorden die de historische NSDAP niet wilde of kon voortzetten, maar streefde 
naar een nieuwe stichting en ook in de traditie stond van de - vrijgesproken - SA. 
Deze nieuwe stichting, of haar organisatorische voorgangers, KUNNEN echter 
NIET die voormalige nazi-organisaties voortzetten die als "crimineel" zijn 
bestempeld - de verbodswetten van de nazi's gaan ons helemaal niets aan, zijn in 
principe niet op ons van toepassing. Hun uitbreiding naar ons kan daarom, zelfs in 
de logica van het heersende systeem, niet dienen om het een organisatie die ooit 
als "crimineel" werd bestempeld onmogelijk te maken haar activiteiten voort te 
zetten - het naziverbod dient ondertussen om een hedendaagse, systeemkritische 
oppositiebeweging van jonge nationaal-socialisten te onderdrukken, die niet uit de 
historische NSDAP zijn voortgekomen en ook geen criminele doelen nastreven 
(waarbij de vraag gesteld moet worden wat dit eigenlijk is, omdat, zoals bekend, 
men politieke vormingsprocessen nooit en nergens aan de "burgerlijke" code kan 
meten). Dit besef is het resultaat van het proces van staatsbescherming in 
Frankfurt tegen mij - hier worden de walgelijke hypocrisie, de frases van het 
denken en de vrijheid van meningsuiting in alle wenselijke helderheid onthuld! 
We zullen erop blijven hameren dat we deel uitmaken van een NS-beweging van 
de nieuwe generatie, dat we politieke soldaten zijn in de traditie van de SA en dat 
we geen criminele doelen nastreven. 
  
We zullen er keer op keer op wijzen dat we niet tot die oude organisatie behoren 
die "crimineel" werd genoemd en in 1945 werd verpletterd - en we zullen 
vervolgd en veroordeeld blijven worden. De jeugd zal deze hypocrisie herkennen, 
tot op zekere hoogte nu al herkennen; en de jeugd, ongeacht haar politieke 
standpunt, haat hypocrisie altijd met haar gezonde instinct. Aangezien het systeem 
nooit de moed zal vinden om openlijk en toegegeven zijn tegenstanders te 
vervolgen en, volgens zijn eigen logica, helemaal niet kan vinden, zal het 
doorgaan met vervolgen EN hypocriet zijn, mensen opsluiten voor hun mening 
EN ontkennen dat er politieke gevangenen zijn, luisteren naar onze inzet voor een 
nationaal-socialisme van de nieuwe generatie EN ons veroordelen voor het 
voortzetten van de inspanningen van een voormalige nazi-organisatie - maar door 
dit te doen zal het ook bij elke rechtszaak een beetje meer respect verliezen onder 
de jeugd en nog onbetrouwbaarder worden! Ze zal onze centrale eisen voor een 
volksgemeenschap en het doorbreken van de rentebinding, voor de bescherming 
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van leven en milieu, voor een Duitse culturele revolutie, voor vrijheid, eenheid en 
neutraliteit in Groot-Duitsland en een Nieuwe Orde in Europa als "misdaden" 
veroordelen en zo steeds minder begrip vinden bij diegenen die van jaar tot jaar 
steeds duidelijker de noodzaak van een keerpunt in de tijd en de noodzaak van 
een nieuwe orde inzien! 
  
Het aspect van de SA-traditie, dat als een van de eerste tot uiting kwam in de 
historische SA en dat de tragedie ervan vormde, speelt bij ons natuurlijk nog geen 
speciale rol vanwege onze numerieke en politieke zwakte: het zelfbeeld als de 
KERN VAN EEN POLITIEK CONSTITUTIONEEL VOLKSLEVEN ARMIJE.  
 
 Maar bij het verduidelijken van onze houding ten opzichte van de 
Wehrsportgruppen en het gewapende verzet, werden we toch al vroeg 
geconfronteerd met een uiting van dit probleem en hebben we het uiteindelijk 
opgelost. Het was mijn eerste plaatsvervanger die van onze jonge SA-Sturm niet 
alleen een militaire, maar ook een paramilitaire macht wilde maken. Tijdens zijn 
eigen onderhandelingen met Karl-Heinz Hoffmann in oktober 1977 werd het 
conflict duidelijk. Hoffmann eiste ondergeschiktheid - hij eiste het opgeven van 
uiterlijke politieke activiteiten. Ik weigerde, mijn plaatsvervanger scheidde van 
ons, sloot zich aan bij een militaire sportgroep in Sleeswijk-Holstein en ging 
uiteindelijk ondergronds.  
 
 Onze troepen waren en zijn niet tegen militaire sporten - ze dienen om onze 
strijders te disciplineren en ze op te voeden tot een soldatistische levenshouding, 
maar ze blijven fundamenteel ondergeschikt aan de politieke strijd en mogen 
nooit een doel op zich worden. Het moet altijd duidelijk blijven dat onze politieke 
soldaten een soldatenmacht vormen, maar geen militaire macht. Maar we houden 
ook vol dat deze macht na een machtsovername de kern zal vormen van het 
komende revolutionaire leger! 
  
Daarmee hebben we de negen aspecten van onze betrokkenheid bij de SA-traditie 
verduidelijkt: ze hangen met elkaar samen en vormen een innerlijke eenheid. In 
deze uitwerking hebben we ze eerst ontleend aan de geschiedenis van de 
historische SA en vervolgens toegepast op het heden. In de praktijk vond dit 
proces omgekeerd plaats: uitgaande van ons zelfbeeld en onze levenshouding als 
politiek soldaat, kwamen deze aspecten van onze traditie voort uit de acht jaar 
durende concrete geloofsstrijd, haar fouten, tegenslagen, verleidingen en 
uiteindelijk het eerste grote succes, waarna we deze inzichten toepasten op het 
verleden en ze daar terugvonden en onze legitimiteit als erfgenamen bevestigden. 
Van het verleden naar het heden, van het heden naar het verleden - de ring is 
gesloten, de traditie is bewaard gebleven en vernieuwd! De strijder in het bruine 
hemd, de politieke soldaat van de nationaalsocialistische beweging leeft in ons 
voort. Hij zal zegevieren! 
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