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DE MENS 
 
Achter de prestaties en fouten van de staatsman, achter de positie van de Führer in 
al zijn aspecten, die later besproken zullen worden, gaat de mens Adolf Hitler 
schuil: een mens die, zoals wij allen, vreugde en verdriet, enthousiasme en 
tragedie, hoop en wanhoop kende en ervoer. Een mens die een ongeschoolde 
arbeider was, geen afgeronde opleiding had en als naamloze soldaat in de Eerste 
Wereldoorlog zijn plicht deed, een mens die uit de tragedie van de nederlaag van 
Duitsland kracht en vastberadenheid putte om politicus te worden en het lot van 
Duitsland te keren! 
 
Niets leek hem in staat te stellen, niets kon hem helpen: Hij had geen geld, geen 
positie in de wereld, geen invloedrijke vrienden en geen politieke beweging van 
betekenis achter zich. Hij werd de leider van een handvol mannen waaruit hij de 
NSDAP vormde en begon het hart van zijn volk te veroveren. Deze strijd duurde 
13 jaar en de naamloze man was kanselier van Duitsland geworden, 6 jaar later 
was hij onbetwistbaar DE LEIDER van zijn volk en de schepper van een Groot 
Duits Rijk, dat miljoenen Volksgenossen naar huis bracht, uit de eens gescheiden 
gebieden, dat het Versailles-dictaat had overwonnen en waaromheen de hele 
Europese politiek draaide. En weer drie jaar later was hij de heerser van een 
verenigd Europa; van de Pyreneeën tot de Kaukasus, van de Noordkaap tot de 
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Egyptische grens strekte zijn macht zich uit, zijn woord alleen gold. Maar in de 
paar jaar die hem nog restten, spande bijna de hele wereld samen, zette delen van 
de wereld in beweging, alleen om deze ene man ten val te brengen en te 
vernietigen. Het lukte tegen de prijs van de vernietiging van Europa en zijn 
wereldpositie, tegen de prijs van miljoenen doden die alleen werden opgeofferd 
omdat de achtergrondmachten die deze wereld beheersten, meenden dat zij deze 
man niet konden verdragen. Hij moest sterven en vallen - tegen elke prijs! 
 
Maar zijn geest leeft voort, zijn ideeën verspreiden zich en winnen jonge mensen - 
ver buiten de gebieden waar hij ooit militair heerste: zijn erfgenamen en 
volgelingen verzamelen zich, behalve in Europa, in Noord- en Zuid-Amerika, in 
Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland, overal waar blanken wonen; maar ook 
in Arabië en Azië wordt hij door velen vereerd en bewonderd.  Als dode man reikt 
zijn woord verder dan zelfs in de dagen van zijn grootste macht!  
 Wat een man! Wat een man!!! Ja - wat voor man? Wat maakte hem mogelijk, wat 
was er bijzonder aan hem? Wie was de man Adolf Hitler? 
 
Het zijn de herinneringen van zijn jeugdvriend Kubitzek, die hem kende toen zijn 
Weense ellende begon en die deze jaren deelde, die ons de man laten zien en de 
wording van een karakter dat sterk genoeg is om de wereld te veranderen. Het was 
geen machtswellust die deze man dreef, geen persoonlijke ambitie, maar het besef 
van een allesoverheersende missie, een taak van het lot die sterker was dan de 
beperkingen die hem werden opgelegd door zijn afkomst, opleiding en rijkdom, 
dat hem vervulde.  
 
 Deze bovenpersoonlijke kracht werd eerst door zijn vriend en later door zijn hele 
natie en vele andere mensen gevoeld. Uit eigen beweging voegde Adolf Hitler een 
onwrikbare wil toe aan een alerte geest die steeds meer geniale trekken kreeg, 
maar vooral zijn levenshouding als kunstenaar, een esthetisch begrip van de 
wereld en van het leven. 
 
Zonder dit zelfbegrip van de kunstenaar kan de man Adolf Hitler niet worden 
begrepen! In hem woonde een creatieve demon waarvan de enorme energie en 
passie alleen kon worden getemd door een geniale geest, een wil van staal, en die 
gepaard ging met het diep gevoelde verlangen van de kunstenaar naar schoonheid, 
naar harmonie, naar vrijheid en grootsheid. Als een meesterbouwer die 
eeuwenlang plannen maakte, als een vernieuwer van Arische geavanceerde 
beschavingen, als de schepper van een levensorde waarin mensen weer echte 
beelden van een God en volmaakte persoonlijkheden zouden moeten zijn - dit is 
hoe Adolf Hitler zich voelde, dit was het werkelijke doel van zijn strijd, dit is zijn 
nalatenschap voor ons - de nalatenschap van de man die DE LEIDER was! 
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DE OVEREENKOMST 
 
Zonder dat hun betekenis is uitgeput, kan men zeker het Derde Rijk interpreteren 
als een van de grote imperia gebouwd op verovering en Adolf Hitler als misschien 
wel de laatste van de ingenieuze en onweerstaanbare Indo-Europese 
veroveringsfiguren wiens meest opvallende waren Alexander de Grote, Caesar en 
Napoleon, Caesar en Napoleon, maar tot wie historisch gezien de leiders behoren 
van de Arische, prehistorische veroveringscampagnes, tot diep in Azië, evenals de 
hertogen van de Germaanse migratieperiode, de Spaanse en Portugese veroveraars 
en de scheppers en bestrijders van de andere Europese koloniale rijken! 
 
Sinds de ineenstorting van de macht van de middeleeuwse Duits-Romeinse keizers 
van het Eerste Rijk waren dergelijke figuren zeldzaam geworden in de Duitse 
geschiedenis: de Duitse oorlogen waren broederoorlogen of wanhopige 
verdedigingen tegen buitenlandse aanvallen. Met Adolf Hitler vond het Duitse 
volk zijn kracht en jeugd weer terug - een uitbundige jeugdige kracht, zoals die 
zich steeds weer ontlaadt in de geschiedenis van ons creatieve en verreikende, 
wereldvormende ras in expansie. Met het zwaard in de hand nieuwe landen 
veroveren, nieuwe grenzen opzoeken, culturen bevruchten - de sporen van deze 
Arische migraties en veroveringen zijn over de hele wereld te vinden. Zo bezien is 
het Derde Rijk van de veroveraar Adolf Hitler slechts een klein onderdeel van die 
oorlogszuchtige maar cultureel creatieve geschiedenis van ons ras, dat nooit 
grenzen heeft erkend en de hemel wil bestormen! Geven we dus toe dat Adolf 
Hitler oorlog wilde, moedwillig ontketende of zelfs uitlokte? 
 
Nee, want hij heeft deze Tweede Wereldoorlog nooit gewild - hij wilde geen 
oorlog voeren tegen het Westen, niet tegen Frankrijk, niet tegen de VS en vooral 
niet tegen Engeland, waarvan hij hield en wiens Rijk hij bewonderde en wilde 
behouden, maar niet vernietigen. Deze oorlog tegen het Westen werd hem 
opgedrongen door de plutocratisch-zionistische achtergrondmachten die de 
hedendaagse westerse politiek beheersen. Adolf Hitler wilde zelfs geen oorlog met 
Polen, waarmee hij lange tijd steeds weer tot een vergelijk probeerde te komen en 
dat hij aanvankelijk als bondgenoot tegen de Sovjet-Unie wilde winnen. Adolf 
Hitler wilde eigenlijk maar EEN oorlog - die tegen de Sovjet-Unie! Met deze 
oorlog moest de wereld bevrijd worden van de gesel van het bolsjewisme en moest 
er nieuwe leefruimte komen voor het Duitse volk. 
 
Op dit punt verschilt de leider het duidelijkst van die andere grote veroveraar met 
wie hij zo vaak wordt vergeleken, want hun levens vertonen verbazingwekkende 
parallellen: Napoleon! Napoleon wilde, net als Hitler, geen oorlog met Engeland - 
of hij echt oorlog wilde met Rusland valt nog te bezien (veel historici zien het 
slechts als een wanhopige poging om Engeland tot vrede te bewegen door de 
laatste Europese macht waarop Engeland nog kon hopen te verslaan en door te 
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stoten naar de grenzen van het verre Rijk). In ieder geval was deze Russische 
oorlog geen hartstochtelijke aangelegenheid voor Napoleon, die de continentale 
Europese oorlogen alleen wilde om een nieuw "Romeins" Rijk te creëren, onder 
de nieuwe Caesar van de Bonaparte-dynastie.  
 
De veroveringen van keizerlijk Frankrijk waren ook de explosie van macht van 
een verjongd en enthousiast volk, maar ze dienden niet de werkelijke 
levensbehoeften van dit volk, maar de ambitie en het verlangen naar historische 
grootheid van zijn veroverende keizer. 
 
Bij alle uiterlijke overeenkomsten in hun curriculum vitae is de vergelijking met 
Napoleon nogal misleidend. Ook de vergelijking met Caesar leidt nergens toe, 
omdat zijn werk duurde in termen van machtspolitiek. De meest veelzeggende 
vergelijking is die met Alexander de Grote:  
 
In slechts enkele jaren creëerde hij met zijn veroveringen een enorm rijk, dat na 
zijn dood onmiddellijk uiteenviel, maar daarmee had hij een cultuur, een 
levenshouding - het Helenisme - verspreid die de door Alexander veroverde 
gebieden nog eeuwenlang zou vormgeven.  
 
 Adolf Hitler wilde als leider van het Duitse volk een positie van wereldmacht 
voor hen veroveren en hun toekomst voor altijd veiligstellen. Daartoe had hij het 
nationaal-socialistische wereldbeeld bepaald, dat het volk sterk en rijp voor de 
nieuw gewonnen macht moest maken. 
 
Daarom mocht dit nationaal-socialisme volgens zijn wil geen exportartikel 
worden, want niet andere volkeren zouden sterker worden dankzij deze nieuwe, 
strijdlustige levenshouding en vooruitziende blik, maar alleen de Duitser. En zo 
rukten de Duitse legers van de nieuwe Indo-Europese veroveraar op - tegen de 
landen die door kapitalistische oorlogszuchtigen moedwillig in deze oorlog waren 
meegesleept en tegen de Sovjet-Unie, die het Duitse India moest worden. Deze 
legers marcheerden in naam van het nationaal-socialisme, en op het hoogtepunt 
van zijn macht gold het bevel van de veroveraar in Noorwegen en Denemarken, in 
België, Nederland en Frankrijk, in Polen, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en 
Slowakije, onder de volkeren van het voormalige Joegoslavië, in Albanië en 
Griekenland, in Italië en Noord-Afrika tot aan de Egyptische grens, en in de 
uitgestrektheid van Rusland tot aan de Kaukasus en aan de poorten van Moskou. 
Spanje en Finland, de volkeren van Arabië, Perzië en Turkije, de onderdrukte 
volkeren van het Britse Rijk, het Engeland-vijandige Ierland, de volkeren van Zuid
- en Midden-Amerika die lijden onder de us-Amerikaanse uitbuiting hoopten 
heimelijk op zijn overwinning, het trotse Japan en haar Aziatische bondgenoten 
stonden ijzeren front met hem.  
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De Führer heeft het Duitse volk naar zulke hoogten geleid! Dat mogen we nooit 
vergeten; daar mogen we trots op zijn! 
 
De val was diep omdat de bereikte positie zo hoog was geweest. Niets bleef over 
van dit glorieuze rijk. Zoals zo vaak in de geschiedenis, hield het lot zijn helden en 
uitvoerders voor de gek:  
 
 Het resultaat van de veroveringscampagne van onze Führer was niet de 
permanent verzekerde wereldmachtpositie van de Duitse natie, op basis van het 
nationaal-socialistische wereldbeeld, maar de verspreiding van dit nationaal-
socialistische wereldbeeld over de hele wereld: wat de Duitse wapens niet 
permanent in bezit konden nemen, zal de idee heroveren en aanvullen, en zo een 
nieuwe wereldorde van vrije, trotse en soort-bewuste volkeren vestigen! 
 
 

DE NATIONALE HELD 
 
Niets is absurder dan de beschuldiging dat nationaal-socialisme oorlog betekent, 
of dat de nationaal-socialisten oorlog wilden:  
 
 Het nationaal-socialisme is een biologisch wereldbeeld en strijd en selectie 
behoren tot de fundamentele natuurwetten die geen burgerlijk pacifisme kan 
opschorten en die ook gelden in het leven van volkeren. Het behoud en de 
ontwikkeling van soorten worden niet veiliggesteld door niets te doen; de 
overlevings- en ontwikkelingsmogelijkheden van een volk komen niet uit de lucht 
vallen, maar moeten worden bevochten. Daarom is het nationaal-socialisme een 
strijdbaar wereldbeeld en vormt het heldhaftige mannen die als strijders en 
politieke soldaten de dragers moeten zijn van de levensstrijd van ons volk! 
 
Maar strijd en oorlog zijn niet hetzelfde: zoals alles dient de strijd uitsluitend het 
behoud en de ontwikkeling van de soort van ons volk en sluit alles uit wat dit doel 
in de weg staat! De oorlog is echter allang verworden tot een technische 
massamoord, bevordert niet langer de selectie van de besten, maar zet een 
tegenselectie in gang, die eerst de dappersten, de strijdlustigsten en de haastigsten 
verslindt en de lafsten, de ontwijkers en de massa's overlaat. Het Duitse volk is 
tegenwoordig ook zo gedegenereerd omdat twee wereldoorlogen de besten van 
ons volk hebben uitgeroeid. Als dit alles in het algemeen geldt voor de moderne 
oorlogen, dan maakt de atoombom het onmogelijk, althans in Europa, te denken 
aan het veiligstellen van het bestaan en de ontwikkeling van ons volk door middel 
van oorlogen. De wapenstrijd maakt plaats voor de ideeënstrijd: Het nationaal-
socialisme zal zijn orde niet bouwen op de kanonnen van de Duitse natie en hun 
bereik, maar zal de Europese volkeren voor zich winnen! 
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Maar als wij als Duitsers trots zijn op onze leider Adolf Hitler - zelfs op de 
veroveraar Adolf Hitler - dan betekent dat niet dat wij de oorlog die hij moest 
voeren, willen hervatten. Dat zou geen promotie zijn, maar een vreselijk gevaar 
voor het leven van ons volk. Maar willen de Fransen, die Napoleon eren als hun 
nationale held, zijn oorlogen herhalen? Nee - zij eren de man die Frankrijk naar 
het hoogtepunt van zijn macht en glorie leidde! In zijn nationale helden vindt een 
volk zichzelf terug en in zijn grote mannen eert het zijn eigen kracht en grootheid, 
ontwikkelt het een gezonde trots, een gevoel voor eer, grootheid en glorie, dat leidt 
naar de krachtbron van zijn eigen geschiedenis en daaruit energie put om het 
heden vorm te geven en de toekomst te winnen. Het Duitse volk is ook zo 
terneergeslagen, zonder eergevoel en trots, zo gebroken in zijn vitaliteit, omdat het 
afgesneden is van de krachtbron van zijn eigen geschiedenis. Het kan dit alles 
alleen herwinnen als het de weg terugvindt naar deze geschiedenis, zich herkent in 
zijn grote mannen en zich weer bewust wordt van de grootsheid en de kracht van 
zijn verleden. Vanuit dit oogpunt is Adolf Hitler de "Duitse Napoleon", de 
nationale held van het Duitse volk, die het naar de hoogste top van macht, glorie 
en kracht heeft geleid. En net zo min als de uiteindelijke nederlaag van Napoleon, 
zal de mislukking van Adolf Hitler in de machtspolitiek voorkomen dat zo'n man 
een mythe wordt. 
 
De nationaal-socialisten van Duitsland moedigen deze ontwikkeling aan: nooit, 
zelfs niet in de donkerste dagen van agitatie en verloedering, hebben zij 
gewankeld in hun trouw aan de Führer; alleen hij is werkelijk een nationaal-
socialist die Adolf Hitler respecteert en eert als nationale held!  
 
 Zeker, wij zijn meer gehecht aan het idee dan aan een persoon, ook al is het de 
grootste persoonlijkheid uit de geschiedenis van ons volk, maar de naam van de 
Führer is onuitwisbaar verbonden met het idee dat hij op beslissende wijze vorm 
gaf, dat hij naar de overwinning leidde en waarvan hij gedurende zijn hele 
politieke leven de belichaming was! Nogmaals zij erop gewezen: Onze toewijding 
aan de Führer betekent niet dat wij alles wat de staatsman deed en zei 
onderschrijven of zelfs maar kopiëren. Adolf Hitler handelde in het kader van een 
concrete politieke confrontatie en onder zeer specifieke historische 
omstandigheden en kon, zoals iedereen, fouten maken. Enkele van deze fouten, 
voor zover ze beslissend waren, heb ik hierboven in detail beschreven. Niet de 
staatsman Adolf Hitler verdient onze onvoorwaardelijke erkenning, maar de 
mythe, de nationale held, de voltrekker van onze geschiedenis! 
 
Deze ontwikkeling tot nationale held is niet te stuiten, geen politieke propaganda 
van anti-Duitse krachten kan dit verhinderen: Ook Napoleon werd verguisd als een 
"bloedig beest" voordat hij tientallen jaren later in Parijs zijn laatste rustplaats 
vond als nationale held, onder het gejuich van het volk en op een waardige manier.  
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En zo zullen op een dag de monumenten die wij nog steeds in ons hart oprichten 
voor de Führer de Duitse steden sieren en zullen de Duitsers recht doen aan hun 
grootste held, wiens offerdood voor zijn volk, en kracht putten uit de mythe die 
zich vormt om zijn nalatenschap te voltooien! 
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